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Januari 2024 
 
 
Inleiding 
In 2023 hebben we kennis gemaakt met Focus. De Startdag begon met een Focusdienst, op de 
gemeenteavond spraken we elkaar over Verwondering en we kijken terug op 2 waardevolle open 
kringavonden. Op de achtergrond is er veel voorbereid: we spraken met gespreksleiders van 
bestaande groepen over hoe Focus toe te passen is in hun programma’s en de jeugdleiding is 
bijgepraat over de mogelijkheden. 
 
We zien nu al de kracht van Focus: de kerkdienst staat niet meer op zichzelf, maar vormt de basis 
voor gesprekken met gemeenteleden. De Bijbelgedeelten die behandeld zijn, gaan nog meer spreken 
en schieten wortel door de goede en waardevolle gesprekken die we met elkaar hebben en de mooie 
verhalen die we met elkaar delen.  
 
Nu nemen we de volgende stap. Tussen nu en Pasen gaan we aan de gang met blok 1. Er zijn 6 
focusdiensten gepland, en op de dinsdagavonden na de Focusdienst bent u welkom op de open 
kring. Bestaande gespreksgroepen gaan ook Focus toepassen. Er komt focus! 
 
| Wilco 
 

 
 
Werkboek blok 1, 2 en 3; en financiën 
Vanaf januari 2024 gaat er gestart worden met een nieuw Focus-werkboek. Dit werkboek zal het hele 
jaar gebruikt gaan worden. De blokken die aan bod gaan komen zijn: Jezus ontmoeten, Jezus Dichtbij 
en Jezus in jouw wereld.  

Jezus ontmoeten 
In het eerste blok gaan de gesprekken over Jezus ontmoeten. Er gaat gesproken worden over de 
ontmoeSngen in ons eigen leven, maar ook over de vraag hoe mensen in onze omgeving Jezus 
ontmoeten. Ook gaat het over ontmoeSngen die wij zelf met mensen hebben. Als wij Jezus volgen, 
kunnen onze contacten, gesprekken en relaSes met andere mensen er dan aan bijdragen dat zij Jezus 
leren kennen?  

Jezus Dichtbij 
Rond Pasen en Pinksteren ontdekken we hoe Jezus als Levende nog steeds in ons midden is. Jezus is 
ook vandaag de levende Heer, Hij heeY beloofd iedere dag bij ons te zijn. De beloYe van Jezus’ 
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aanwezigheid is nauw verbonden met de opdracht die Hij ons geeY: dat wij een leesbare brief, zijn 
getuigen zullen zijn.  

Jezus in jouw wereld 
Heel de wereld is Gods wereld. Onze dagelijkse bezigheden en ons gewone leven zijn belangrijk voor 
God. God wil jou gebruiken op de plek waar je dagelijks bent. We denken na over hoe je omgaat met 
Gods roeping als de omstandigheden zwaar zijn. In de gemeente zou je toegerust, gesteund en 
uitgedaagd moeten worden om het verschil te maken in je omgeving. God brengt je dagelijks in 
situaSes waarin je kan dienen. Je kunt leren oog te krijgen voor de naaste die onverwacht op je pad 
komt. 

Bijdrage  
De kosten van de werkboeken waarmee we met elkaar in gesprek gaan zijn €12,50 
per stuk.  Wij willen u/jou vragen om naar eigen inzicht te doneren. Dit kan via de 
QR-Code of via de volgende link: 
h`ps://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=syYJcv1ZRN-IrvspzGyBmw 

De werkboeken zullen op de tafel bij de in-/uitgang van de kerk liggen. U kunt deze 
meenemen. Mochten de werkboeken niet meer op de tafel liggen, loop dan even naar één van de 
teamleden. 

| Kevin 

Planning blok 1 “Jezus ontmoeten”, januari t/m Pasen 
 

 
 
Op h`ps://www.pgmaasdijk.nl/focus-rooster wordt het rooster bijgehouden. 
 
Jezus nodigt ons uit – vooruitblik Focusdienst 7 januari 2024 
Kan jij een ontmoeting herinneren die zo indrukwekkend was, dat je leven daarna veranderde? 
Misschien was het liefde op het eerste gezicht toen jij je partner voor het eerst ontmoette of een heel 
bijzonder gesprek dat je inspireerde tot een belangrijke keuze. Of …. Ik ben benieuwd wie hier 
zondagmorgen iets over wil delen… 
Als je op Google zoekt naar ‘levensveranderende ontmoetingen’ dan gaan de meeste hits over 
ontmoetingen met Jezus. Zondagmorgen lezen we ook over zo’n ontmoeting met Jezus. Hoe de 
eerste leerlingen Jezus ontmoeten en hoe ze Hem beter leren kennen. Ken jij Jezus al? Zo ja, hoe 
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heb jij Jezus leren kennen? Zo nee, zou jij Jezus willen leren kennen? Zou jij Jezus nog beter willen 
leren kennen in je eigen leven? Wie zou hier zondagmorgen iets over willen delen? 
Welkom zondagmorgen in de Focusdienst! Stel, Jezus zou jou persoonlijk uitnodigen door een appje 
of telefoontje om naar de kerk te komen, wat zou dan jouw reactie zijn? Want zondagmorgen nodigt 
Jezus ons uit… 
De kerkdienst begint om 9.30u en er is crèche voor de allerkleinsten en kinderkerk voor de kinderen 
van de basisschool. De kerkdienst is interactief (zonder lange preek) en uitermate geschikt voor onze 
tieners en jongvolwassenen. En na de dienst kunnen we elkaar als huisgezin van God nog ontmoeten 
om elkaar het allerbeste toe te wensen voor het nieuwe jaar. 
 
Persoonlijke bijdrage: Jezus nodigt ons uit 
  
Wie Jezus ontmoet blijY niet wie hij was. Dat heeY Petrus ontdekt, de Samaritaanse vrouw bij de 
bron en nog vele anderen die Hem ontmoet hebben. 
  
Hoe ziet een ontmoeSng met Jezus er eigenlijk uit? Is dit voor iedereen verschillend en hoe maakt 
Jezus zich kenbaar aan ons? Misschien vond de ontmoeSng tussen u beiden wel plaats door een 
traumaSsche ervaring, of juist door de schoonheid en verwondering van het leven, of heeY u Jezus 
nooit ontmoet maar is Hem kennen een aanname vanuit misschien wel een christelijke opvoeding?!   
Staan we eigenlijk nog wel eens sSl bij hoe de eerste ontmoeSng met Hem was en voelde? En 
geloven we dit écht of is het een overtuiging, want hier zit wel degelijk verschil tussen. 
  
Sinds ik Jezus ken stel ik Hem in mijn gebeden regelmaSg de vraag wie Hij is en wie ben ik? 
Dit doe ik omdat ik Jezus wil kennen en niet vast wil houden aan mijn gecreëerde beeld van Hem. 
Ik nodig u uit om de komende periode eens na te denken over uw ontmoeSng met Jezus en uzelf de 
vraag te stellen: ‘Wie is Hij, en waar ben ik naar op zoek?’ 
  
We hebben de openbaring van God nodig om bloot te leggen wat we werkelijk geloven. 
Openbaring haalt muren, gebouwd uit angst neer en brengt aan het licht wat er werkelijk in ons hart 
leeY. We kunnen onszelf misschien even voor de gek houden maar God wil ons helemaal. Zonder 
een enkel stukje achter te houden in leugen of vertwijfeling wil Hij ons dopen in Zijn liefde en 
waarheid zodat we Hem werkelijk kennen zoals Hij is.  
  
’Ik dank God zonder ophouden voor u en in mijn gebed vraag ik de God van onze Here Jezus 
Christus—de Vader die alle eer verdient—u wijsheid te geven, opdat u helder en duidelijk zult zien 
wie Christus is en Hem door en door zult kennen.‘ (Efeziërs 1:16-17 HTB) 
 
We zien u graag in de Focusdienst op 7 januari en bij de Open Kring op 9 januari. 
 
| Sabine 
 
Open kring en meer kringen 
Elke dinsdagavond na de Focusdienst is er Open Kring. Maar wat als je nu nooit op de dinsdagavond 
kan, of als je liever niet ’s avonds nog weg gaat, of als je lastig zit met oppas of net iets anders hebt 
op 9 januari? 
Voor deze eerste keer willen we ook kijken of er andere dagdelen zijn waarop mensen kunnen die 
niet op dinsdagavond 9 januari kunnen. Hieronder een aantal dagdelen waarop er eventueel kring 
gehouden kan worden: 
 
- Maandagmorgen  8 januari 10.00u-11.30u (seniorenpastor Johan) 
- Dinsdagmorgen  9 januari 11.00u-12.30u (seniorenpastor Johan) 
- Dinsdagmiddag  9 januari 13.00u-14.30u (seniorenpastor Johan) 
- Woensdagavond  10 januari 19.45u-21.30u (Floris) 
- Donderdagmorgen 11 januari 10.00u-11.30u (Heleen) 
- Donderdagmiddag 11 januari 14.30u-16.00u (Heleen) 
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- Donderdagavond 11 januari 19.45u-21.30u (Leo) 
- Vrijdagmorgen 12 januari 10.00u-11.00u (wandelend met Wilco) 
- Woensdagmorgen 17 januari 10.00u-11.30u met Julia 
 
Een kring gaat door als er minimaal 6 aanmeldingen zijn. Hoe eerder je jezelf aanmeldt, hoe eerder 
we weten of een kring op dat dagdeel doorgaat. 
Reageer daarom z.s.m. via focus@pgmaasdijk.nl of op de lijsten die zondag in de hal van de kerk 
liggen.  
Weet je van harte welkom! Ook als je denkt dat je niet het type er voor bent, of nog niet eerder bent 
geweest of niet weet of je een volgende keer ook denkt te komen. Kom gewoon en ervaar hoe het is. 
Kom en zie! 
 
Focus voor jeugdwerk 
Dinsdag 19 december zijn we met de verschillende jeugdcommissies in gesprek gegaan over hoe we 
met onze jeugd aansluiten bij Focus, in het integraal behandelen van de Focus thema’s, in de 
eredienst en de activiteiten voor de jeugd, aangevuld met ‘gezinsmomenten’. 
 
Uitkomst van de bijeenkomst was dat we nu in eerste instantie specifiek kijken hoe we de Focus 
thema’s in kunnen zetten in de Kinderkerk en de Jeugdkerk. Dit in de betreffende commissies te 
bespreken en er dan mee aan de slag te gaan, aansluitend bij de thema’s (en timing) zoals die ook in 
de erediensten en andere bijeenkomsten behandeld zullen worden. Dat we daarmee als gemeente 
dichter bij Jezus mogen komen! 
 
| René 
 
Maak kennis met het team 
De teamleden stellen zich graag even voor 
 

Het oudste lid van het Focusteam ben ik. 

Heleen Bergwerff      

Even iets over mezelf; ons gezin is voor mij heel belangrijk, de gesprekken, de 
diepgang, daar geniet ik van. 

Zo ook het gezin van God waar ik bij hoor; de Dorpskerk Maasdijk. Door het 
Focustraject verwacht ik dat ook in dit gezin meer gesprekken, meer 

saamhorigheid en meer verbinding zal komen. 

Wat me aanspreekt in het Focusteam is dat alle leeYijden vertegenwoordigd zijn en ieder doet, dat 
waar hij goed in is. 

Mijn taak binnen het team zou zijn om ook de senioren bij het Focustraject te betrekken. We hebben 
met de senioren Alpha al een mooi seizoen gehad. Dat zouden we kunnen voortze`en met de focus 
thema's en naast de open avonden ook open middagen/ochtenden er tussendoor te organiseren 
voor degenen die het niet fijn vinden om in de avond nog weg te gaan. 

Wat mij betreY; op naar mooie ontmoeSngen. 

Mijn naam is Sabine Bergwerff en ik ben, net zoals u, een kind van God. 
Sinds maart 2023 ben ik door het donker dat in mijn leven was juist dichter dan 
ooit bij God in het licht gekomen. Ik probeer iedere dag in dat licht te lopen en te 
ontdekken wat daar voor mij is. En ik ben de wereld niet alleen anders gaan zien; 
er is ook een nieuwe wereld voor me open gegaan. Een wereld waarin ik de 
kracht van God voel en dat licht wil verstaan. In die wereld vind ik “genoeg zijn”, 
verwondering en voel ik hoop voor de toekomst. En vanuit die plek wil ik graag 



 5 

mijn stem inzetten voor Focus. Met als missie dat we met elkaar, als gemeente, nog meer kunnen 
verbinden en lopen in het licht van God. 

René van Heijningen – naast jeugdouderling ook lid van het Focusteam. Ik ben 
enthousiast geraakt door de mooie gesprekken die we met elkaar hebben over 
God en Jezus en de verhalen van ons leven die we delen. Samen ontdekken welke 
rol zij in ons leven spelen en hoe we daar zelf en samen invulling aan kunnen 
geven in ons dagelijks leven, zowel binnen als buiten onze Protestantse 
Gemeente.  

 
Julia Kester - Een gevoelsmens ben ik. Toen mij gevraagd werd of ik in het focus 
team aan wilde sluiten zei ik direct ‘Ja’. Soms voelen dingen gewoon goed.  

Graag ga ik gesprekken aan en dieper in op het geloof. Dat hoop ik ook in de 
kringen te ervaren. Een relaSe met God gun ik iedereen. Ik probeer de juiste koers 
te houden in de relaSe met God. Tijd maken is soms een uitdaging maar het 
maakt wel het verschil. Het is mooi en belangrijk om mensen om je heen te 
hebben die je opbouwen in je geloof. Dit hoop ik zowel in het focusteam te vinden 
als in de open kringen. Er zijn meerdere kringen rondom onze gemeente. Graag 

hoor ik hoe het gaat in de groep en waar we tegenaan lopen of juist heel enthousiast over zijn. 

Ik vind het fijn om betrokken te zijn bij de gemeente, waar ik niet alleen het aantal mensen zie 
groeien maar ook de groei in ons geloof. Dankbaar ben ik ook voor ‘Zij.. In Maasdijk’ en voor mijn 
kleine groeigroep. 
 

Floris den Oudsten 

Ruim een jaar geleden was er nog geen Kidsclub, On Track en Follow Me. 
Nu komen er elke maandagavond 70 kinderen en tieners naar de Dorpskerk 
en gaan de bijna 40 tieners van On Track en Follow Me met elkaar in 
gesprek over hun (geloofs)leven. Hoe gaaf zou het zijn om al hun 

(groot)ouders en andere volwassenen met elkaar in gesprek te zien over hun (geloofs)leven. Wat het 
geloof te maken heeft met het leven van alledag. Dat we met elkaar delen hoe het met je gaat en 
wat het geloof daarin betekent. Met elkaar nadenken over een Bijbelgedeelte of geloofsthema en 
wat dit heel concreet betekent voor het leven dat je leeft. Hoofd, hart en handen. Er zijn nu wel een 
aantal kringen en groepen, maar ik verlang naar meer. Het Focustraject wil ons helpen om daar als 
gemeente in te groeien. Daarom ben ik als predikant een enthousiast lid van het Focusteam. En als 
we zien wat er in een jaar is ontstaan aan nieuwe vormen van jeugdwerk met geloofsgesprekken 
door tieners, dan ben ik heel benieuwd wat er het komende jaar zal ontstaan aan nieuwe vormen 
van kringwerk voor (jong)volwassenen. Momenten dat volwassenen elkaar ontmoeten en hun leven 
delen, gesprekken voeren van hart tot hart en hun geloof handen en voeten willen geven. Want wat 
onze jeugd kan, dat kunnen onze volwassenen toch ook wel?! 
 
 

Wilco Vahrmeijer - Ik ben op zoek naar het Koninkrijk en ondertussen probeer ik 
hier op aarde te doen wat er gedaan moet worden. Dat lukt met vallen en 
opstaan. Binnen Focus zet ik me in als teamleider. We hebben een team met veel 
talent. Ik zie jonge en minder jonge teamleden die zich inze`en op hun manier 
en ontplooien. Het is fantasSsch om met deze mensen samen te werken en ben 
dankbaar met de professionele begeleiding vanuit IZB. 
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Mijn naam is Leo de Vos en met mijn 55 jaar één van de oudste 
leden van het team. Ik ben getrouwd met Daniëlle en samen 
hebben we 3 kinderen; Mika (21 jaar), Kjell (19 jaar) en Renske (16 
jaar). Ik ben opgegroeid in een liefdevol Nederlands Hervormd 
gezin. Na een Alpha-cursus (2016) in de sporthal is het geloof voor 
mij meer gaan leven en speelt Jezus een steeds grotere rol in mijn 
doen en laten. Met Focus richten we onze blik op Jezus en van 
daaruit willen we Zijn Liefde delen met de mensen om ons heen. 

Dit past perfect in het persoonlijke verlangen dat nu een jaar geleden in mijn hart is gelegd. Ik hoop 
van harte dat de gemeente aansluit in de beweging die in gang is gezet en dat wij met het tonen van 
Zijn liefde impact kunnen hebben op het leven van de mensen om ons heen. 
Ik zal mezelf richten om de thema’s die we met Focus behandelen te integreren in bestaande en 
nieuwe activiteiten en evenementen die worden georganiseerd voor zowel onze gemeente, als ook 
voor de Maasdijkse gemeenschap. 
 

Kevin Wolgen, 21 jaar en de jongste van het Focusteam. De plek waar je 
mij het snelst tegen zal komen is op de voetbalvereniging in het dorp. Een 
plek waar jong en oud samen komt. De kerk is ook zo’n plek waar jong en 
oud samenkomt. Belangrijk is dat elke groep binnen de kerk zich gehoord 
en gezien voelt. Zo ook bij het Focusproject.  

Ik zal mezelf vooral bezig gaan houden met de jeugd binnen de gemeente 
en hoe focus een rol kan gaan spelen binnen het jeugdwerk. Ik ben zelf 
ook nog niet zo heel oud en kan hopelijk de jongere generaSes binnen 

onze gemeente goed vertegenwoordigen binnen het Focusteam.  

Ik vind het leuk om te zien dat iedere leeYijdsgroep vertegenwoordigd is binnen het Focusteam en er 
verschillende inzichten bij elkaar komen om ervoor te zorgen dat er meer verbinding komt binnen de 
gemeente aan de hand van Focus.  

Ik kijk uit naar de mooie ontmoeSngen die wij als gemeente gaan hebben en dat iedereen kan 
groeien in het geloof op de manier die bij hem of haar past.   

 
Vragen 
HeeY u een vraag over Focus? Stel ze persoonlijk aan een teamlid of stuur een email naar 
focus@pgmaasdijk.nl. Op h`ps://www.izb.nl/focus vindt u meer informaSe 
 

 


